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Inleiding

Zoals pelgrims op hun voettocht,

zich even bezinnen, even stilstaan.

Zo staan wij nu op de heuvel bij een veldkruis
en kijken we over het landschap uit.

We kijken om en we kijken voorulit.

Waar gaan we heen, waarheen leidt de weg?

Onze gemeente is ontstaan vanuit het verlangen om in Zuid-Limburg een christelijke
gemeente te zijn die trouw is aan de Bijbel, oprecht Jezus Christus wil volgen, en waar
zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met het bevrijdende Evangelie.

De gemeente is in 1994 ontstaan vanuit het evangelisatiewerk door evangelist Kees van den
Boogaart in Bunde en omstreken, in eerste instantie gedragen door de Hervormde
gemeente van Dordrecht en later door Stichting Evangelisatie Bunde. De jonge gemeente
was een hechte, liefdevolle en open gemeenschap waarbij, naast protestantse
‘noorderlingen’ die in Zuid-Limburg waren komen wonen, ook steeds meer Limburgers zich
aansloten. Daarnaast vonden ook vluchtelingen bij de gemeente een warm welkom en
groeide de gemeente tot 50 leden. Na een jarenlange verkenning, vindt onze
zendingsgemeente sinds 2014 bij de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland haar
onderdak. Vanaf 2016 is dominee Jan Bosch in onze gemeente werkzaam.

Ook daarna is er veel gebeurd. We zien een aantrekkelijke gemeente waarin veel mensen
een plek vinden, tot geloof komen, of verder groeien. We zijn in vrij korte tijd gegroeid van
zo’'n 60 leden in 2016 naar ongeveer 150 leden vandaag. Dat is prachtig en daar zijn we
God heel dankbaar voor! Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld qua
structuur en organisatie. De afgelopen jaren werden we ook geraakt door diverse lockdowns
en maatregelen vanwege Covid-19, met name in 2020 en 2021.

We willen ons daarom bezinnen op onze plannen voor de komende periode. We willen als
gemeente veel doen, maar het overzicht ontbreekt. We willen als overlegteam veel doen,
maar de tijd is beperkt. Door de groei van de gemeente zijn er veel mogelijkheden om verder
structuur in te bouwen, iedereen een plek en een taak te bieden. Maar we worden daarbij
wel éérst uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om Gemeente van Christus te
zijn. Daar zullen we dus eerst wat over zeggen.

In dit document beschrijven we daarom hoe we gemeente willen zijn en hoe we daar gaan
komen. Waar willen we onze tijd en middelen voor inzetten? We weten dat we wel plannen
kunnen maken, maar wat er uitgevoerd wordt is het plan van de Heer (Spreuken 19,21). We
willen daarom vooral een stip op de horizon zetten, samen bepalen welke kant we op willen
— én welke kant God ons op wijst. We doen dat samen, zoekend, en in goed overleg.
Spreuken zegt nog iets dat ons daarin mag bemoedigen (16,3): Vertrouw op de Heer, en je
plannen zullen slagen (NBV).

In het eerste deel van dit beleidsdocument werken we naar de visie toe voor onze
gemeente. De ingrediénten voor deze visie zijn reflecties op de Bijbelse visie, onze context,
onze tijd, onze gemeente, en onze route. Met dat laatste bedoelen we de enquéte die is



gehouden in onze gemeente, de opbrengst van de gemeenteavonden, plus de verslagen
van de bezoeken die zijn afgelegd in andere gemeenten (De Wegwijzer in Aimere en Hoop
voor Noord in Amsterdam). Al deze ingrediénten bepalen de smaak en de geur van onze
gemeente en daarom zullen we hier uitgebreid op in gaan.

Als de visie voor onze gemeente duidelijk is gemaakt, zullen we verder ingaan op de
uitwerking van de visie van de gemeente in beleid en plannen voor de komende jaren.
Daarbij werken we de visie uit in beleid en ideeén voor elk van de taakvelden.
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Bijbelse Visie - metaforen en eerste gemeenten

In dit hoofdstuk hebben we vooral gekeken naar de Bijbelse metaforen/beelden die er
worden gebruikt voor de gemeente van Christus én kijken we naar de uitvoering van vroege
gemeenten.

Metaforen voor gemeente-zijn

In de Bijbel worden er voor de volgelingen van Jezus, oftewel de gemeente van Christus,
verschillende beelden gebruikt, steeds met een ander accent. We beschrijven hier drie
beelden die veel te zeggen hebben voor onze plaatselijke gemeente.

1. Huisgezin van God (1 Timoteus 3,15; Hebreeén 2,10) & Lichaam van Christus
(Kolossenzen 1,18; Efeziérs 4,11-13). Verbonden met elkaar, vormen we een
gemeenschap, met ieders gaven, onder het Hoofd Christus: de gemeente als
lichaam van Christus. In het huisgezin van God mogen we elkaar herkennen als
broers en zussen, met Jezus als onze Grote Broer.

We komen dit beeld in Paulus’ brieven meerdere keren tegen. Zo schrijft hij aan de
gemeente van Rome dat zij, hoewel met velen, toch één lichaam van Christus zijn (Rom. 12,
4-5). Aan deze leden worden verschillende gaven uitgedeeld met verschillende functies. De
gemeente is er tot verheerlijking van Christus, die het Hoofd van het lichaam is: “Wij zijn
gekocht en betaald door het bloed van de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 2,8-11). De
gemeente heeft een belangrijke taak voor zichzelf; alle leden worden ingeschakeld: “Want
zoals wij in één lichaam veel leden hebben, en de leden niet allemaal dezelfde functie
hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van
elkaar” (Romeinen 12,4-5). De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het
bevrijdende Evangelie: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in
acht te nemen” (Matteis 28,19). Daarbij heeft de gemeente ook een praktische roeping in
deze wereld: we zijn dienstbaar aan elkaar en aan de mensen om ons heen; juist voor hen
die zijn gevlucht voor geweld, gebukt gaan onder geweld of criminaliteit, voor kwetsbaren, of
zij die de weg in de wereld zijn kwijtgeraakt.

2. Bruid van Christus: Een geheiligde gemeenschap voor Christus, en door Christus.
In Openbaring 19,7 lezen we: “Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid
Staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen” (NBV).

Het beeld van de bruid roept ons op om Jezus te aanvaarden als onze Heer. Om op de
bruiloft aan te mogen treden moeten we rein worden gemaakt en onze zonden achter ons
laten. De metafoor ‘bruid van Christus' betekent voor de kerk dan ook twee dingen:

(1) Enerzijds betekent dit dat de kerk wordt gereinigd door haar Bruidegom. Hij heiligt en
reinigt zodat de bruid past bij de smetteloosheid van de Bruidegom (Efeziérs 5, 25-27).
Jezus Christus heiligt Zijn eigen kerk door het offer aan het kruis. Hij heeft zijn leven als
Bruidegom gegeven voor Zijn geliefde bruid, de kerk. Een grotere liefde bestaat er niet. Uit
de metafoor blijkt de diepe en intieme liefde die Christus heeft voor zijn gemeente.



(2) Anderzijds betekent dit ook dat de kerk zich moet kleden in een bruidsgewaad dat past
bij de Bruidegom. Zij moet zich steeds weer vernieuwen naar het beeld als bruid van
Christus. Vuilheid en zonde passen niet bij een reine bruid en daarom is de kerk geroepen
om te streven naar een wandel die past bij haar roeping als reine bruid.

Bruid van Christus zijn betekent dat we onderweg zijn naar een grote bruiloft. De kerk is de
bruid en Christus de bruidegom, maar het grote feest moet nog komen. Als bruid van
Christus zien we daarom uit naar deze grote bruiloftsdag en bidden we dat deze dag
spoedig mag komen, “opdat Hij Zijn bruid in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een
gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn
(Openbaring 22,17 en 20; Efeziérs 5,27). Als bruid van Christus zullen we worden
schoongewassen door Gods genade en stralend witte kleding dragen. We worden dus
opgeroepen om heilig te leven: “Zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf
heilig in heel uw levenswandel’ (1 Petrus 1,15).

3. Koninkrijk van Priesters: we brengen onze lof en dank en gebeden bij God. (1
Petrus 2, 9)

De apostel Petrus schrijft zijn eerste brief aan christenen die een minderheid zijn en roept
hen op om het goede nieuws van Jezus uit te dragen en een voorbeeld te zijn voor anderen.
Een beeld dat Petrus hierbij gebruikt is dat van een ‘Koninkrijk van priesters’ (1 Petrus 2, 9-
10). Petrus beschrijft de kerk als een groep met een bijzondere functie, namelijk die van
priesters. Petrus spreekt over een collectief heilig priesterschap waarbij het gaat om de kerk
als eenheid. De kerk is een koninkrijk van priesters. Door deze eenheid spreekt hij echter
ook het individu aan. EIk lid is evengoed een priester en neemt persoonlijk deel aan de
dienst aan God. Maar wat doet een priester en wat betekent dit voor een kerk?

(1) Een priester brengt mensen bij God. Zij offeren en eren God en nemen anderen mee
in hun lofprijzing. De kerk is geroepen om Gods grote daden (deugden) te verkondigen en
anderen hierin mee te nemen. Zij prijzen God namens de wereld die God niet kent. Zij staan
positief in relatie tot de wereld en brengen haar aan Gods voeten. Voor de kerk betekent dit
dat zij vorm geeft aan de eredienst en, ondanks het kwaad in de wereld, God prijst om zijn
liefde en vergeving. Zij blijft niet steken bij de tekorten in het leven, maar spreekt en zingt
van de overvloed die God geeft. Tegelijk brengt zij de klachten, zuchten en het verdriet van
de wereld bij God.

(2) Een priester brengt God bij de mensen. Een priester geeft de liefde van God door aan
de mensen. Hij zegent en onderwijst. Zo zijn priesters dienend en biddend betrokken bij
anderen om hen heen. Zij lopen in de voetsporen van Christus en hebben lief, zijn geduldig,
getuigen, brengen geen haat, maar verdragen (1 Petrus 2, 21-25). Zij zijn aanwezig op
momenten van blijdschap en kracht, maar ook van verdriet en zwakte. Ook zien we dat er
een getuigende kracht uitgaat van een goede priesterlijke wandel met God (1 Petrus 2, 12;
Matteus 5,16). Voor de kerk betekent dit dat zij een zendende functie heeft om God in woord
en daad bij de mensen te brengen. De kerk is geroepen om zichzelf te geven zoals Christus
zich gaf en de hoop die in haar is door te geven (1 Petrus 3,15).



Eerste christelijke gemeenten

Wat kunnen we leren van andere kerken in de Bijbel? Eerder hebben we als gemeente op
zondagen en gemeenteavonden gekeken naar wat andere kerken ons leren over het
gemeente-zijn.

De kerk van Jeruzalem

In de eerste hoofdstukken van Handelingen kunnen we lezen hoe de kerk van Jeruzalem
ontstaat, groeit en bloeit. De komst van de Heilige Geest brengt een enorme groei teweeg
(Handelingen 9,31).

Van de kerk van Jeruzalem wordt in Handelingen 2,42 gezegd dat ze zich concentreert op
het onderwijs, de gemeenschap, het avondmaal en het gebed. Dit zijn belangrijke elementen
voor de gemeenteopbouw. Daarbij valt op dat men daarin volhardt. Dat woord geeft iets aan
van continuiteit en ook van intensiteit. We zullen erop gericht moeten zijn om te volharden
en er helemaal voor te gaan. We zullen er werk van moeten maken, ons helemaal met hart
en ziel moeten geven aan God. De blijdschap die er in deze gemeente is, wordt apart
vermeld. Dat er vergeving van zonden en nieuw leven mogelijk is, dat is toch een wonder?
Daar konden ze niet over uit. Wat een hoop, verandering, uitzicht gaf dat!

Opvallend is dat ze in de tempel en thuis samenkomen: samenkomsten in het groot (als
familie) en in het klein (als gezin). Verder houdt de gemeente het goede nieuws niet voor
zichzelf, maar straalt uit naar buiten toe. Elke dag konden nieuwe leden ontvangen worden.
En naar binnen toe werd er goed naar elkaar omgekeken: de Grieks sprekende weduwen
mochten bijvoorbeeld niet buiten de boot vallen.

Deze eerste gemeente laat zien dat een groeiende en bloeiende kerk geen ideaal was, maar
werkelijkheid!

De kerk van Antiochié

Antiochié in Syri€ was één van de grootste steden in het begin van onze jaartelling. De stad
was een mengelmoes van culturen en godsdiensten. In deze stad worden de volgelingen
van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Ze vormden als gemeente een bont
gezelschap, waarover we lezen in Handelingen 11-15. Een kerk waar een groot aantal
mensen bij kwamen.

Wat opvalt is de gerichtheid op God (Boven). In Handelingen 13,1 lezen we dat de
gemeente maar liefst vijf profeten en leraren had. Kennelijk vond men het bezig zijn met het
Woord van God belangrijk. Ook in Handelingen 11,26 lees je dat er veel tijd gestoken wordt
in de bestudering van Gods Woord. Het belang van de relatie met God blijkt ook uit de tijd
die men neemt om te vasten en te bidden. Er werd gezocht naar Gods leiding. Het is
opvallend dat de kerk van Antiochié tot volstrekt nieuwe dingen kwam. Men bracht daar voor
het eerst het Evangelie aan de Grieken. En vanuit Antiochié werden de eerste zendelingen
de wereld ingezonden.

In de tweede plaats valt op dat de gemeente een hechte gemeenschap vormt (Binnen). De
samenstelling van de gemeente is heel bijzonder. Er waren 18 verschillende etnische wijken.
Allerlei nationaliteiten waren vertegenwoordigd. Om al die verschillende groepen te



beschermen, waren er muren om die wijken heen gebouwd. Men kon niet in vrede met
elkaar omgaan, maar men was gericht op de eigen groep.

En hier is het dat volgelingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd. Voor
deze mensen die alle culturen bij elkaar brachten, moest een nieuwe naam bedacht worden.
Zij werden niet gekoppeld aan één etnische groep, maar alle culturen waren
vertegenwoordigd. Muren werden geslecht. Mensen werden vrienden, waar ze Christus
gingen volgen. Let bijvoorbeeld op het rijtie namen in Handelingen 13,1. Hoe verschillend de
gemeenteleden ook waren, ze waren verbonden in het ene geloof.

Tot slot is kenmerkend voor deze gemeente dat men hart voor de ander heeft (Buiten). Het
Evangelie wordt op een nieuwe manier doorgegeven. In Handelingen 11,20 wordt Jezus
verkondigd als Kurios (Griekse woord voor HEER). Dat was nog niet eerder gebeurd. Dit
was een woord dat door de Grieken werd begrepen: voor hen was de kurios de keizer. Maar
christenen leggen uit dat Jezus de Kurios is. Als kerk moet je dus bereid zijn om je te
verdiepen in de lokale cultuur en een brug te slaan naar de mensen uit die cultuur.
Daarnaast worden vanuit Antiochié de eerste zendelingen uitgezonden.Wat een invloed
heeft dat op de geschiedenis gehad. Ook de hulp aan mensen in nood wordt niet vergeten.
Toen de profeten waarschuwden dat er een hongersnood zou komen, droeg de kerk haar
steentje bij om de nood te lenigen.

Deze drievoudige roeping voor de gemeente (boven, binnen, buiten) komt niet vanzelf tot
stand. In Antiochié was een aansporing van de Heilige Geest nodig: Zonder Mij nu eindelijk
Barnabas en Paulus af (zo staat er letterlijk).

De kerk van Filadelfia

Over de stad Filadelfia valt weinig bijzonders te melden. De stad lag in een gebied waar
regelmatig aardbevingen waren. Er waren veel problemen. De wijnbouw deed het wel goed,
maar uiteindelijk kwam ook daar de klad in. Er was maar één ding waar de stad succesvol in
was geweest. Ze werd de poort naar het Oosten genoemd. Ze was gesticht om de volken
van Lydié en Frygié met de Griekse taal en cultuur bekend te maken. Daar was ze
uitstekend in geslaagd. Die houding had je ook in de kerk. Ze had een open deur naar de
mensen in de stad en in de omgeving. Van de zeven kerken die in Openbaring 2 en 3
worden genoemd, is er maar één die evangeliseert... Dat is best opmerkelijk, want de
gemeente had met tegenstand te maken (verzet van de joden) en de gemeente had weinig
kracht. Kennelijk vormen deze dingen geen belemmering om het Evangelie bekend te
maken. Met Gdods hulp konden ze het Evangelie doorgeven. In vertrouwen op Géd konden
ze kerk zijn met een open deur.

Jezus wordt in deze gemeente gezien als de sleutelfiguur. Hij kan de deuren openen van het
Koninkrijk van God. We zijn bij Hem welkom. Die mentaliteit typeert Zijn volgelingen in
Filadelfia. Er is voor anderen een open deur. Als je zelf genade van God ontvangen hebt,
gun je het ook een ander. Het beeld van de open deur betekent in het Nieuwe Testament
bijna altijd het met zegen doorgeven van het Evangelie in je eigen stad of omgeving (1
Korintiérs 16,9; 2 Korintiérs 2,12 en Kolossenzen 4,3). De aantrekkingskracht van de
gemeente gaat zelfs zover dat hun aanvankelijke tegenstanders tot geloof komen.



Onze Tijd

We hebben nu gezien hoe de Bijbel een aantal beelden schetst voor ons gemeente-zijn en
hoe de Bijbel ons een spiegel voorhoudt van het leven in de eerste christelijke gemeenten.
In dit deel staan we stil bij onze tijd, waarin we kort schetsen hoe de wereld er om ons heen,
en in onszelf, uit ziet. Dit hoofdstuk sluit af met een aantal aandachtspunten voor onze
gemeente.

De afgelopen decennia is de samenleving sterk veranderd door secularisatie, fragmentatie,
privatisering, relativisme en individualisering. Daarnaast heeft de beeldcultuur zijn intrede
gedaan, waardoor luisteren en vooral leesvaardigheden zijn afgenomen (‘functionele
ongeletterdheid’). Geseculariseerd betekent volgens Paas (p. 30-34)" niet alleen dat mensen
geen (actief) kerklid meer zijn, maar ook dat zij tot een geheel andere cultuur zijn gaan
behoren met andere normen en waarden. Zij denken anders, doen anders en praten anders
dan kerkmensen en stellen hun vertrouwen op andere dingen. Men voelt zich minder
gebonden aan verwachtingspatronen uit de gemeenschap en samenleving. Onze
samenleving is de laatste jaren steeds meer multicultureel geworden. In de grote steden van
ons land is soms meer dan de helft van de bevolking niet van Nederlandse afkomst, in
Maastricht is dat minder (34%, waarvan 22% Westerse en 12% niet-Westerse afkomst). Je
identiteit is niet iets wat je ontvangt, maar je moet die zelf vorm geven. Het gaat om de
‘maximalisatie van de eigen verlangens en behoeftes’. Deze verregaande individualisering
betekent dat mensen meer voor zichzelf kiezen, en dus ook een ‘individueler’ geloofs- of
spiritueel leven leiden. Daarin lijkt de kerk misschien minder nodig, en gaat het meer om de
eigen beleving en gevoelservaring. Er is vaak wantrouwen ten opzichte van de kerk als een
bovenpersoonlijk instituut dat wetten voorschrijft en individualiteit beknot.

Ook is er veel wantrouwen tegen de claim van de kerk op waarheid en autoriteit. Onze tijd is
een tijd van gevoel, niet meer van het verstand. Waar is wat jij als waarheid beleeft.
Absolute normen en waarden worden ontkend. ‘Alles moet kunnen.’ In wetenschap, kunst en
entertainment wordt ons geleerd dat er maar één ding heilig is: ons eigen diepste zelf. Er is
daarom wantrouwen tegen gezagsdragers en instituten. En mensen combineren elementen
uit verschillende levensbeschouwelijke systemen. Toch willen mensen wel graag ergens bij
horen. Men verlangt naar liefde en authenticiteit. Over het algemeen hebben (post)moderne
mensen minder last van gevoelens van schuld, omdat normen minder absoluut zijn. Dat
neemt niet weg dat ze regelmatig worstelen met gevoelens van schuld en schaamte,
wanneer zij er niet in slagen te voldoen aan de eisen die zij zichzelf stellen. (Post)moderne
mensen zullen zich vaak afmeten aan de mensen om hen heen en verliezen zo hun vrijheid.
Ze zijn hun anker kwijt en op zoek naar hun identiteit.

In onze tijd hebben we ook te maken met politieke polarisatie. Er zijn nog niet eerder zoveel
politieke partijen geweest om op te stemmen als de laatste verkiezingen voor de Provinciale
Staten. Men wil een samenleving opbouwen zonder een gedeelde basis van morele en
religieuze waarden. “Christelijk” is geen cultureel of etnisch etiket: het gaat niet over onze
achtergrond (Chester, p. 14, zie ook kerk Antiochié). Vroeger bepaalde onze cultuur, of
afkomst, in belangrijke mate welk geloof we aanhingen. We gingen mee met onze ouders en
de rest van de gemeenschap. “Christelijk” betekent dat we een actieve, persoonlijke band

1 Stefan Paas. Werkers van het laatste uur



hebben met Jezus, onze Redder, en dat we verbonden zijn met anderen die ook hun Heer
kennen. De grote vraag is dan: hoe kunnen mensen die christen willen worden maar de taal
niet spreken en een andere ethiek volgen, groeien tot burgers van het Koninkrijk, leden van
het lichaam, discipelen van hun Heiland?

Uitdagingen voor onze gemeente

Als kerk worden we uitgedaagd om Gods toekomst gestalte te geven in het heden. Laat de
kerk een gemeenschap zijn waar je welkom bent, een gemeenschap die in vertrouwen op
God leeft, een gemeenschap die verwachting heeft, een gemeenschap waar de dingen die
God mogelijk maakt zichtbaar worden, een gemeenschap waar mensen opbloeien met hun
eigen gaven/talenten, een gemeenschap waar zonde wordt herkend en beleden en
verzoening wordt nagestreefd en een gemeenschap die tot zegen voor de omgeving is. (Zie
ook Wells: De toekomst). Om vertrouwen te winnen pleit Keller voor het integreren van
geloof en werk (Mattels 5,13), de inzet voor de bloei van de stad (Jeremia 29), het gebruik
van christelijke kunsten, de herontdekking van vormen van vroomheid die bijna uitgestorven
zijn als gevolg van onze overvolle agenda’s, het vorm geven aan erediensten waarbij oude
vormen van liturgie te combineren zijn met vormen die aansluiten bij onze cultuur en nieuwe
instrumenten van catechese die nodig zijn om basisbeginselen van de christelijke waarheid
naar voren te brengen in directe tegenstelling tot de verhalen van de laatmoderne cultuur
(‘Er werd gezegd - maar Ik zeg jullie’). Hieronder enkele aandachtspunten daarbij:

- Schuld en schaamte: in onze omgang met Christus leren we onze schuld verstaan.
Schaamte is nauw verbonden met hoe wij onszelf zien en waar we onze eer in stellen.
In deze tijd is er veel aandacht voor hoe we onszelf laten zien (denk aan sociale
media). Naast de dimensie van schuld en schaamte, die ons welbekend is vanuit de
protestants christelijke traditie, vinden we in de Bijbel ook andere dimensies van het
Evangelie, zoals kracht en macht die soms beter aansluiten bij de geloofswereld van
niet-westerse Christenen. Het evangelie raakt ons daarmee op verschillende manieren.
Maar alle mensen zullen eerst in de gemeenschap moeten treden met Hem en hun
identiteit door Hem laten vormen. “Wie in mij blijft, en Ik in Hem” (Johannes 15,1-8)
Alleen Hij vergeeft onze schuld. Alleen Hij draagt onze schande. Alleen Hij heeft alle
macht.

- Moeite met instituut: (post)moderne mensen hebben vaak moeite met de kerk als
instituut. Dat neemt niet weg dat men bij een gemeenschap wil horen. De band met de
plaatselijke kerk/gemeente wordt vaak ervaren als de band met de mensen in de kerk.
Een belangrijk aspect om op te merken is dat gemeenschap “iets is waarin we moeten
volharden” (Handelingen 2,42), maar die voortdurend aangevochten wordt en alleen in
Christus tot stand komt.

- ldentiteitsvorming: het is van groot belang dat toetreders worden opgenomen in een
nieuwe gemeenschap. De teleurgestelde reactie van een bekeerde Indiase sikh spreekt
boekdelen: ‘Ik heb een familie verloren en vergaderingen teruggekregen’. Mensen uit
gemeenschapsculturen hebben andere behoeften dan mensen uit westerse culturen.
Kerken die zich in hun activiteiten richten op moslims zullen zich dus af moeten vragen:
‘Kunnen en willen wij hun een familie geven?’ Het vormen van kleine gemeenschappen,
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waarin kerk-zijn gestalte kan krijgen, is onmisbaar voor de integratie van nieuwelingen
en voor de opbouw van de gemeente” (Paas, p. 89).

- Missionaire levensstijl: we zullen gebruik moeten maken van momenten waarop we
mogen getuigen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3,15). Vanuit de rijkdom van het
Woord van God kunnen we antwoord geven op problemen waar de mensen in onze tijd
mee zitten: de basis van liefde, de zin van het leven, een ongekende toekomst, waarde
van vergeving, toegewijde zorg voor het kwetsbare en zieke, de waarde van trouw in
relaties, werkelijke troost bij verdriet, echte vrijheid. Het kruis en de opstanding van
Christus vormen nog steeds een bron van goed nieuws.

Onze Context

We zijn kerk in een Limburgse context. We willen graag een kerk van én met Limburgers
zZijn. Het is belangrijk om evenwichtig te contextualiseren. Elke cultuur is een mix van
waarheid (dankzij Gods genade) en verzet tegen de waarheid (vanwege de zonde). Daarom
moet er in onze benadering iets zitten van waardering en respect en tegelijk onderzoek en
verandering.

Het eigen karakter van Limburg valt op. Historisch gezien is het ook verklaarbaar. Daarom is
Limburg de enige provincie met een gouvernement en een gouverneur. Het eigen karakter
geeft ook enige geslotenheid. Het vraagt de nodige inspanning om ‘er tussen te komen’.
Zelfs inwoners die van het ene dorp naar het andere dorp verhuizen, ervaren dat. In Limburg
is tegelijk veel gemeenschapszin. Weliswaar neemt dit af, maar de deelname aan
harmonieén, schutterijen, carnavalsverenigingen en koren is groot te noemen. De vele
gemeenschapshuizen hebben menige activiteit op het rooster staan waarvoor belangstelling
is. De Limburgers zijn trots op hun provincie, maar ook op hun taal, het Limburgs, door de
Nederlandse overheid officieel erkend als streektaal. Het Limburgs wordt nog veel
gesproken: 67% van de inwoners van Nederlands-Limburg gaf in 2021 in een enquéte aan
vloeiend Limburgs te spreken. De kerk zal op deze punten kunnen aansluiten.

Overstappen vanuit een diepgeworteld gemeenschapsleven zoals de islam of de katholieke
cultuur betekent vaak dat je die gemeenschap achter je moet laten, of er zelfs uit verbannen
wordt. Nog niet lang geleden werd onze gemeente in de dorpen Bunde en Meerssen als een
sekte gezien waarvoor gewaarschuwd werd.

Maatschappelijk gezien zijn er grote verschillen tussen de diverse steden en dorpen. Het
leven in Maastricht is anders dan in Bemelen. Het sluiten van de mijnen heeft diepe sporen
getrokken in de Oostelijke Mijnstreek (Heerlen e.o.). Er is veel onvrede richting Den Haag.
Menig gezin heeft met schulden te maken. Verslaving komt veel voor. Aan de andere kant
wisten grote bedrijven tot bloei te komen en trekt de Universiteit Maastricht steeds meer
(internationale) studenten. De vele congressen in het MECC en de concerten van André
Rieu zorgen voor veel belangstelling uit de regio, de rest van het land en ook internationaal.
Daarnaast is Limburg voor veel Nederlanders echt een vakantiebestemming en we zijn blij
dat we, al vanaf de start van de gemeente, vaak gasten mogen verwelkomen in onze
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diensten die bij ons iets proeven van de gemeenschap van de heiligen en onze gemeente
0ok vaak steunen.

Onze context is dus echt anders. De katholieke kerk stond in het centrum van de
gemeenschap en drukte daar nadrukkelijk haar stempel op. Tot 50 jaar geleden werd veel
van het onderwijs door de nonnen en paters gegeven. De kerk was nauw verbonden met het
sociale leven en bepaalde in belangrijke mate welke contacten iemand onderhield en waar
iemand bij hoorde. Maar ook in Limburg is de ontkerkelijking sterk aanwezig. Het
kerkbezoek is door de jaren afgenomen. Ondanks dat het actieve kerkbezoek daalt, voelen
de meeste Limburgers zich nog zeer verbonden met belangrijke onderdelen van de
katholieke cultuur: nog veel kinderen worden gedoopt, doen hun heilige communie, en
ontvangen het vormsel; vastelaovend vormt het begin van de vastentijd en elk dorp kent zijn
eigen jaarlijkse processie. De vele veldkruisen en kapelletjes getuigen in het openbare leven
van het christelijk geloof. De verhalen uit de Bijbel en de kennis over het leven met God zijn
in die periode minder sterk ontwikkeld. Zo komen wij in aanraking met veel mensen die wel
zijn gedoopt, maar nog weinig weten over Gods zaligmakende redding. We komen ook veel
religie tegen en bijgeloof of occultisme; “spiritualiteit”. Mensen willen echter wel nadenken
over de zin van het leven en staan ook wel open voor gesprekken hierover. De achtergrond
van onze gemeenteleden, en van onze omgeving, is meestal niet op zichzelf genomen
‘seculier’ of a-religieus. Dat is een belangrijk verschil met reflecties uit boeken over
missionair gemeente-zijn (zoals Paas en Chester) en de schets over onze tijd hierboven.

Uitdagingen voor onze gemeente

- Taal en cultuur: Het is belangrijk om de taal van het hart te spreken en aan te
sluiten bij de cultuur. We willen aansluiten bij de Limburgse taal en dit laten klinken
op diverse plekken in de gemeente.

- Gemeenschapszin: We willen in Limburg een kerk zijn waarbij mensen
gemeenschap ervaren met elkaar. Samen eten en drinken is hierbij een belangrijk
onderdeel van het Bourgondische leven.

- Onderwijs: We zien mede door de katholieke achtergronden veel verschillende
ideeén over God en de Bijbel. Mensen hebben bijvoorbeeld geen goed beeld van het
werk van Christus. Daarom is het van belang dat we ons bezinnen over hoe we
nieuwe en vaste leden meenemen in Bijbels onderwijs.

Onze Gemeente

De Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen wil een gemeente naar Gods bedoeling zijn,
trouw aan de Bijbel, voortkomend uit en verbonden met de gereformeerde traditie, in de
Limburgse context en met een open oog voor de uitdagingen die God Zijn kerk in deze tijd
geeft. Daarbij zijn we gericht op toewijding aan God (Boven: aanbidding, discipelschap),
liefde voor elkaar (Binnen: gemeenschap) en getuigenis door woord en daad in deze wereld
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(Buiten: dienstbaarheid/getuigen). Daarmee willen we gestalte geven aan de drie dimensies
van de roeping die de kerk heeft (1 Petrus 2,4-10).

Volgend op onze context en onze tijd, zien we ook inderdaad dat onze gemeente er anders
uit ziet. Als we kijken naar de diversiteit van de samenstelling van onze leden, dan zien we
een prachtige mengelmoes van achtergronden en religieuze ervaringen. Binnen onze
gemeente herkennen we drie ‘typen’ achtergronden.

A. Limburgs & Katholiek: deze groep bestaat uit jonge en oudere gemeenteleden die in
Limburg zijn opgegroeid en vaak hun hele leven al hier hebben gewoond. Ze zijn in
de cultuur van de katholieke kerk groot geworden en hebben vaak daar eerste
communie gedaan. Sommigen zijn hun geloof daarna kwijtgeraakt en hebben het
weer teruggevonden, anderen hebben later nog veel meer de rijkdom van het
Evangelie van Christus leren kennen.

B. Midden-Oosters & Islamitisch: deze groep bestaat uit veelal jonge mannen, vrouwen,
en gezinnen die gevlucht zijn. De meesten hebben hier het Evangelie leren kennen,
door vrienden en kennissen in het AZC, door Alpha-cursussen en het bezoeken van
(onze) gemeente.

C. Hollands & Gereformeerd: deze groep bestaat uit mensen uit de rest van Nederland
(‘Holland’), die vaker dan andere gemeenteleden christelijk zijn opgegroeid in een
protestantse kerk. Onder hen zijn er velen die een speciale roeping ervaren om in
Zuid-Limburg te werken en wonen en het Evangelie te verspreiden.

Uitdagingen voor onze gemeente

- Integratie: Een nadrukkelijke uitdaging in onze gemeente is het nader bij elkaar
brengen (integreren) van deze groepen. Dat is soms lastig, omdat ze ook cultureel
en qua geloofsontwikkeling verschillen. Ook de taal kan daarin een barriére zijn.

- Oud en nieuw: Het is mooi als nieuwe gemeenteleden en oude gemeenteleden
samen optrekken. We zien dat dit in de praktijk al heel goed gaat. Een
aandachtspunt is hoe we ook nieuwe leden betrekken bij taken in de gemeente.

- Eén Lichaam: In het lichaam van Christus zijn vele leden, ieder met eigen gaven.
Een aandachtspunt is dat het niet altijd duidelijk is wie wat doet en wie waarvoor
verantwoordelijk is.

Onze Route

Er zijn de afgelopen jaren verschillende gemeenteavonden geweest (sommige alweer een
aantal jaren geleden, andere recenter) waarop gesproken is over visie en beleid voor de
komende jaren. Aan de hand van drie gemeenten uit de Bijbel (Jeruzalem, Antiochié en
Filadelfia) hebben we in een aantal kerkdiensten gekeken welke Bijbelse aspecten voor ons
van belang zijn. Op een aantal gemeenteavonden is daarover verder gesproken. Ook
hebben gemeenteleden een enquéte ingevuld. Verder zijn een aantal teamleden op bezoek
geweest bij de kerken De Wegwijzer in Almere en Hoop voor Noord in Amsterdam. Die
bezoeken hebben goede adviezen en inspirerende ideeén opgeleverd. Omdat onze
gemeente een zendingsgemeente is, is er geregeld contact met deputaten evangelisatie. Dit
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contact is nu geintensiveerd vanwege de mogelijkheid om nieuwe pioniersplekken op te
starten in Limburg.

Hieronder staat een samenvatting van de onderwerpen die in de hierboven beschreven
route aan bod zijn gekomen. We hebben deze meegenomen bij het uitwerken van de visie in
beleid en actiepunten.

Gemeenteavonden & Enquéte

Drievoudige roeping naar Boven, Binnen en Buiten: In het algemeen wordt (zeer) sterk
ervaren dat de gemeente verder helpt om tot verdieping van het geloof te komen en wordt er
een (zeer) sterke onderlinge band ervaren. Ook vindt men dat de gemeente helpt om als
christen in de samenleving te leven. Tegelijk leeft ook wel de gedachte dat hulp bij het lezen
van de Bijbel verder nodig is. Er is interesse om meer aan toerusting en onderwijs te doen,
aandacht te geven aan discipelschap en modules voor cursussen te volgen (bijvoorbeeld 5
avonden over een bepaald (maatschappelijk relevant) thema.

Op de vraag in de enquéte: “Wat is je liefste wens?” werd o.a. de volgende antwoorden
gegeven: een groeiende/bloeiende gemeenschap van Limburgers die God
aanbidden/dienen; een voorbeeld voor bezoekers en ongelovigen; kringen in de wijk met
hoofdfiliaal dat op zondag samenkomt; dat we samen groeien in geloof, onderlinge liefde en
zorg voor mensen om ons heen; dat er echt iets van uit zal gaan waardoor mensen naar
Jezus gaan verlangen; groei; een eigen gebouw; God verheerlijken; nauw verbonden aan
Christus; vol van de Geest, hoop voor de wereld, liefde van Christus uitdelend in Maastricht,
Meerssen en Bunde met uitstraling in Zuid-Limburg; een Bijbelgetrouwe gemeente, gericht
op elkaar en het leven met God; oog voor elkaar en voor Limburg; een gemeente zijn en
blijven waar iedereen persoonlijk God wil dienen en eren, voor elkaar wil zorgen en het
Evangelie wil delen met de omgeving.

Bezoeken aan Wegwijzer Almere en Hoop voor Noord
Amsterdam

Aan de gesprekken en adviezen met de sterk op evangelisatie gerichte gemeenten in
Almere en Amsterdam-Noord ontlenen we de volgende basisprincipes.

In beide gemeenten is de visie duidelijk samen te vatten in een beperkt aantal punten (5-7),
die een leidraad vormen voor het hele gemeenschapsleven. Die punten moeten herkenbaar
Zijn en passen bij de plaatselijke gemeente (bijvoorbeeld Aanbidding, Gemeenschap,
Discipelschap, Dienstbaarheid, en Getuigen in Almere). De kerkenraad/het overlegteam
stuurt de gemeente aan op hoofdlijnen en werkt daarin nauw samen met diverse teams en
teamleiders.

In deze gemeenten is ook veel ervaring in het omgaan met diverse achtergronden. Het blijkt

lastig om taalgroepen echt te mixen en daarom zijn er toch niet-Nederlandstalige
Bijbelstudiegroepen (bijvoorbeeld Engels en Spaans).
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Beide gemeenten noemen het belang van zichtbaarheid in naam, logo, plaatsaanduiding,
website en andere communicatie. Daar spreekt ook een dringend advies in door eerst en
vooral te richten op onze plaatselijke context. Als we een kerk in Limburg willen zijn, moet
het werk in de gemeente van Christus ook door Limburgers worden gedragen.

Pionieren in Zuid-Limburg

Tot slot is er de laatste jaren geregeld contact geweest met deputaten evangelisatie. Zij
hebben ons niet alleen financieel ondersteund, maar ook geregeld advies gegeven. De
afgelopen maanden hebben ze opnieuw contact met onze gemeente gezocht, omdat ze
graag meer pioniersplekken in Limburg zouden willen starten. Ze zien hier namelijk goede
kansen voor evangelisatie. Dit willen ze in overleg met ons doen. Onze gemeente zou hier
wellicht een rol in kunnen spelen. Deputaten evangelisatie willen meehelpen bij de
praktische organisatie en toerusting. Zij hebben tevens een fondsenwerver in dienst om
samen met de pioniers voor de financién te zorgen.

Onze Basis

De gemeente van Jezus Christus belijdt haar geloof. ‘Belijden’ betekent vanuit de Bijbel:
‘hetzelfde zeggen’. We weten ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en belijden de
Apostolische Geloofsbelijdenis, zoals hieronder, en de geloofsbelijdenissen van Nicea en
Athanasius. In lijn met de gereformeerde traditie houden we daarnaast vast aan de drie
belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie: de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenissen vatten de
Bijbel samen, geven woorden aan ons geloof, en wijzen de weg waar verkeerde leer de kop
kan opsteken.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van de hemel en van de aarde;

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan uit de doden,

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,

ik geloof de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen,

de vergeving van de zonden,

de opstanding van het vlees,

en het eeuwige leven.

Deze belijdenis vertaalt zich in de volgende waarden voor onze gemeente:
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Wij geloven dat het doorgeven van het Woord van God in de kracht en onder de leiding van
de Heilige Geest een bron van vernieuwing is voor de kerk in zijn geheel en voor ieder mens
persoonlijk voor het héle leven (Marcus 16,16-18; Romeinen 1,16; 1 Tessalonicenzen 1,5 en
2 TimoteUs 3,16,17).

Wij geloven dat het gebed voor het gemeentelijke leven onmisbaar is en dat God op het
gebed Zijn kerk bouwt en een opening geeft naar ongelovigen (Efeziérs 3,16-21;
Kolossenzen 4,2-4 en 1 Tessalonicenzen 1,2).

Wij geloven dat Christus vraagt om volledige toewijding aan Hem en Zijn dienst, zoals die
uitkomt in discipelschap, aanbidding, gebed, bijbelstudie en heiliging van het leven (1
Koningen 11,4; Matteus 6,33; Lucas 14,25-33 en Romeinen 12,1-2).

Wij geloven dat verloren mensen God ter harte gaan en daarom ook de kerk ter harte
moeten gaan. Daarom zetten we ons in voor de bekendmaking van het Evangelie,
discipelschap/toerusting van nieuwe gelovigen en gemeentestichting. Dat doen we in de
wetenschap dat Jezus' Naam de enige op aarde is die de mens redding biedt (Jesaja 49,6;
Mattels 28,19; Lucas 15; Handelingen 4,12 en 2 TimoteUs 2,2).

Wij geloven dat de kerk zich vanuit christelijke barmhartigheid heeft in te zetten voor de
naaste in nood en gerechtigheid in de samenleving (Mattels 25,31-46 en Galaten 6,10).

Wij geloven dat voor de opbouw van de gemeente de gaven die de Heilige Geest ieder
gemeentelid gegeven heeft nodig zijn. Het is de taak van de leden van het overlegteam, die
het leiderschap van de gemeente is toevertrouwd, om de gemeente toe te rusten en de inzet
van de gaven te coodrdineren, (1 Korintiérs 12 en Efeziérs 4,11-16).

Wij geloven dat de gemeente als volk van God samenkomt in de kerkdienst voor lofprijzing
en aanbidding, verkondiging en gebed en als Gods huisgezin in kleine kringen voor
geestelijke groei, onderlinge liefde en dienstbaarheid in de samenleving (Marcus 3,31-35;
Handelingen 2,46; Romeinen 16,5 en 1 Petrus 2,9-10).

Wij geloven dat de kerkgemeenschap gelijkwaardigheid belangrijk is en ieder mens welkom
is. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. In het gemeente-zijn moet
daarom zichtbaar zijn dat mensen van verschillende achtergronden en culturen een
gelijkwaardige plek hebben, waar men gezien en gewaardeerd wordt en waar naar elkaar
geluisterd wordt, waar we elkaar dienen en ernaar verlangen dat de ander tot bloei komt.
Onze activiteiten zijn geen doel in zichzelf, maar zijn gericht op het tot stand brengen van
relaties met elkaar en met God (Handelingen 13,1-3 en Galaten 3,28).

Wij geloven dat we als kerk ons niet afzijdig van de wereld moeten houden (grijze muis) en
ook niet moeten opgaan in de wereld (kameleon), maar een taak hebben in de wereld. De
kerk is er om de hoop van het Evangelie uit te dragen, nood te lenigen, zich in te zetten voor
gerechtigheid en bij te dragen aan de bloei van de samenleving (Jeremia 29,4-7; Johannes
17,11-19; 1 Korintiérs 9,19-23; Jakobus 1,27 en 1 Petrus 2,11-12).
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Visie

We zijn een kerk in Zuid-Limburg: een liefdevolle gemeenschap waar iedereen welkom is en
waar Jezus Christus centraal staat. We zien onszelf als reizigers/reisgenoten onderweg naar
het feest van Christus. We willen wandelen met God, ons toewijden aan Christus, en onze
hulp verwachten van de Heilige Geest. We moedigen elkaar aan om deze weg met Christus
te lopen, we nodigen iedereen uit mee te gaan, en willen voor mensen om ons heen een
zegen zijn.

Waar komt het op aan wanneer we als pelgrims onderweg gaan? Jezus zelf is de Gids die
we volgen. Hij roept je. Hij baant de weg. Hij wijst de weg. Wat doe je? Hij vraagt je Hem te
volgen en Hem te vertrouwen. In geloof mogen we die stap zetten. Welkom, pelgrim, in het
reisgezelschap!

En dan? Pelgrims ontwikkelen gaandeweg een nauwe band met de Gids en de rest van het
gezelschap. Soms ontmoet je elkaar al wandelend twee-aan-twee en op andere momenten
komt de hele groep bij elkaar met de Reisleider. De band met de Reisleider en reisgenoten
groeit en wordt sterker.

Ondertussen vormt zich een gemeenschap met een grote diversiteit waar oog voor elkaar is.
Je zorgt ervoor dat er aandacht is voor reizigers voor wie de tocht zwaar is en ook de zieken
worden niet vergeten. Wonden worden verbonden. Bovendien wordt gezorgd voor goede
informatie over de reis. Je gaat je een steeds beter beeld vormen van de reis en je
medereizigers. Zoals ganzen gakken naar elkaar, bemoedigen we elkaar en zorgen voor
elkaar.

We vertrouwen erop dat de sponsor van de tocht, onze hemelse Vader, ons royaal voorziet
in de gaven en middelen voor onze pelgrimsreis. Waar liefde is, functioneren deze gaven.
De taken worden onderweg goed verdeeld. Daarbij wordt op ieders gave gelet. We brengen
de middelen die nodig zijn voor de reis gezamenlijk bij elkaar en geven onderweg aan wie
zelf niet genoeg heeft.

Onderweg ontmoeten we nieuwe mensen, die worden uitgenodigd mee te gaan en we
helpen mensen in nood. Het prachtige reisdoel delen we met anderen..

Wie de uitnodiging aanvaardt en geraakt is door de liefdevolle boodschap en de ontvangen
hulp, kan besluiten om aan te sluiten.

En zo kan het proces opnieuw beginnen ...

Zo willen we een gemeente zijn waar deze vijf aspecten onderweg naar het grote Reisdoel
aandacht krijgen. We hebben het geformuleerd als vijf werkwoorden, waar de gemeenschap
met God en met elkaar het centrum vormt. Kort gezegd:

Als gemeente met een zachte g werken we vanuit onze gemeenschap met God en met
elkaar aan 5 G’s: geloven, groeien, gakken, geven, en gaan! Dit is wat we voor ogen hebben
met de christelijke gemeente. Vijf wérkwoorden: Jezus volgen is dynamisch: vanuit het hart:
gemeenschap met God en met elkaar. Vanuit die rust mogen we op pad gaan.
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Geloven - Ons doel is dat we God kennen, liefhebben en vertrouwen (Johannes 17,3;
Romeinen 3,22 en 4,3; Spreuken 3,5-6; Jeremia 17,7-8; 2 Korintiérs 5,7)

Groeien - Ons doel is dat we als volgelingen van Christus wortelen in Zijn genade, vrucht
dragen door Zijn Geest en bloeien tot Gods eer (Mattels 13; Galaten 5,25; Johannes 15,8;
2 Petrus 3,18; Fillipenzen 2, 7)

Gakken - Ons doel is dat we te herkennen zijn als leerlingen van Christus aan de liefde
(Johannes 13,34). We vormen samen een echte en hechte gemeenschap. We willen voor
elkaar zorgen, in vreugde en verdriet met elkaar meeleven en elkaar bemoedigen
(Handelingen 4, 36; 1 Tessalonicenzen 5, 11, 2 Korinthe 1, 3-4,12, Romeinen 12: 15).

Geven - Ons doel is dat we met onze talenten in ons dagelijks leven en werk anderen
dienen, met onze gaven de gemeente opbouwen en goedgeefs delen van wat we hebben
ontvangen (Maleachi 3, 8 en 10; 1 Korintiérs 12; 2 Korintiérs 9,7 en 1 Timoteuls 6,17-19).

Gaan - Ons doel is om in Zuid-Limburg te getuigen van de hoop die in ons is (Matteus
28,19-20 en 1 Petrus 3,15), om vrede te brengen (Lukas 10,5), om te helen wat gebroken
is (Lukas 10,9), nood te lenigen en ons in te zetten voor barmhartigheid (Mattels 25,14-30)
en gerechtigheid. (Mattels 5,13 Jeremia 29,4-7).

Kennen, liefheblben,

o vertrouwen
Getuigen,
vrede brengen, helen @j (4?)

“~
1

Wortelen, vrucht dragen,
bloeien

w—F

Dienen, opbouwen, Ny
delen

Zorgen, meeleven,
bemoedigen
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Waar wij aan willen werken

| GELOVEN

Van de kerk van Jeruzalem wordt gezegd dat zij als gelovigen samen kwamen in het
groot (als familie) in de tempel en in het klein (als gezin) in huis. Daar werd het
geloof gevierd en gevoed. Daar ligt de basis van het gemeente-zijn:

Kerkdienst

Doelen:

Op de zondagen en feestdagen samenkomen om God te aanbidden, opgebouwd te worden in het
geloof door de verkondiging en het zingen, te delen van wat we ontvangen hebben, te bidden voor
elkaar, elkaar op te bouwen en Gods zegen te ontvangen en uit te delen.

Toelichting:

Kerkdiensten zijn de plaats waar we God en elkaar ontmoeten. Zowel gelovigen als buitenstaanders
zijn welkom om God te leren kennen en Hem te eren. Kerkdiensten moeten daarom uitnodigend,
eigentijds en inspirerend zijn. Het accent ligt op de ontmoeting met God en elkaar. De verkondiging
moet helder zijn, troostend en appellerend, met een oproep tot persoonlijke aanvaarding van Jezus
Christus als Heiland, met aandacht voor het werk van de Heilige Geest en de persoonlijke toepassing
van Gods Woord op alle terreinen van het leven. Lofprijzing en aanbidding hebben een belangrijke
plaats en er is aandacht voor wat God op het gebed wil doen. Er is ruimte voor het gebruik van
meerdere muziekinstrumenten en een persoonlijk getuigenis.

Het kerkelijk jaar (advent/kerst, lijdenstijd/Goede Vrijdag/Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wordt
gevierd in de diensten. Bijzondere diensten zijn er onder meer bij belijdenis, aanvaarding van een
ambt/bijzondere taak, huwelijk en uitvaart. De doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen. We
vieren het avondmaal vijf keer per jaar.

Hoe:

De laatste jaren is er een welkomstteam gekomen voor de begroeting van degenen die de dienst
bijwonen. Een cateringteam zorgt voor koffie en thee. Muziekteams zorgen voor de muzikale
begeleiding. Opbouwteams zorgen voor het klaarzetten en opruimen van de zaal. Gebedsteams zijn
voor en na de dienst beschikbaar. Verder is geinvesteerd in apparatuur (beamer, opname-apparatuur,
piano) om die dienst tot zijn recht te laten komen, ook online.

Wij denken aan:

e Een betere vormgeving van het liturgisch centrum.
Het verrijken en verdiepen van de liturgie en de vormgeving.
Het creéren van momenten om onze nood/afhankelijkheid bekend te maken en onze
dankbaarheid te tonen (bid- en dankdag?).
Het verder ontwikkelen en toerusten van alle betrokken teams.
Het verder ontwikkelen van het beamteam en het geluidsteam, zodat beeld en geluid nog
beter tot hun recht komen.
Een verdere inbreng van gemeenteleden bij de dienst, zoals de begroeting en het gebed.
Het verder organiseren van de oppas en het ontwikkelen van het kinderprogramma.

Kring

Doelen:
Maximaal 12 gemeenteleden uit een bepaalde buurt komen in vaste weken bij elkaar, geleid door een
kringleider met als doel: door God en elkaar opgebouwd worden
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* in geloofsleer en geloofsleven (boven)

* in onderlinge liefde en gemeenschap (binnen)

* in getuigenis en dienstbetoon (buiten)

Kort gezegd: het gaat om groeien in liefde voor God, voor elkaar en voor onze omgeving. De kringen
vormen in de basis de pastorale eenheden van onze gemeente. Daarom heeft ook iedereen een plek
in een kring in de buurt. Onder het kopje ‘Gakken’ wordt dieper ingegaan op de pastorale functie van
de kring.

Toelichting:

De afgelopen jaren zijn er nieuwe kringen bij gekomen. We zien de kringen als een belangrijk
onderdeel van de gemeente om te groeien in de relatie met God, elkaar te ontmoeten en uit te reiken
in woord en daad naar mensen in de buurt.

Wij denken aan:

Een betere begeleiding van de kringen en toerusting van de kringleiders.
Het tweewekelijks samenkomen van de kringen in de even weken.

Het samenkomen met de kringleiders drie keer per jaar voor toerusting.
Het starten van nieuwe kringen zodat er voor ieder een kring in de buurt is.
Het uitbreiden van het aantal kringleiders.

Il GROEIEN

Opvallend is dat het woord christen in het Nieuwe Testament nauwelijks voorkomt.
Het woord dat het meest gebruikt wordt voor een volgeling van Jezus is: leerling.
Maar liefst 269 keer wordt dat gebruikt. Wie gehoorzaamt aan Jezus’ roep: Volg Mij,
wordt Iéérling. Daarbij gaat het niet om een leer, maar om de Persoon van Jezus.
Dus het ontwikkelen van een band met Hem en de navolging. Daarom vinden we de
oproep in de Bijbel om te volharden in het gebed (Romeinen 12,2) en je te oefenen
in de godsvrucht (1 TimoteUs 4,7b-8 en 2 TimoteUs 2,2):

Gebed

Doelen:

Het stimuleren van aanbidding, gebed, dankbaarheid en voorbede en het aanbieden van gebed.
Toelichting:

Onze dynamische tijd maakt het moeilijk om tijd te nemen voor de omgang met God. Het dagelijks
leven met God en de geestelijke groei komen daardoor in de knel. Daarom zullen we elkaar moeten
aanmoedigen om tijd te nemen voor verootmoediging, aanbidding en voorbede. We mogen bidden vol
verwachting. We willen ook bidden om open deuren voor het Evangelie. In de wetenschap dat onze
God een Verhoorder van het gebed is.

Wij denken aan:

Het houden van gebedssamenkomsten.

Het aanbieden van gebed op zondag bij de kerkdiensten.

Het houden van 10-dagen van gebed tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Het toerusten en stimuleren van gemeenteleden tot persoonlijk gebed en intimiteit met God.
Het inzamelen van gebeden voor de kerkdienst door middel van een gebedsboek.

Het wijzen op de mogelijkheid van het doorgeven van voorbede aan de voorganger.
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Toerusting

Doelen:

Het meer naar Christus toe groeien en de kennis van God, vrucht dragen van de Heilige Geest,
kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, toegerust zijn om anderen toe te rusten en te dienen
in de gemeente en tot zegen zijn op je werk en in je dagelijks leven.

Toelichting:

Hét woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor een volgeling van Jezus is: leerling. Als
volgelingen van Hem hebben we veel aan te leren en af te leren. Daar komt bij dat we in onze
gemeente veel nieuwe gelovigen hebben. Toerusting is daarom belangrijk. Dat gebeurt al via de
kerkdiensten en de kringen, maar we denken dat specifieke momenten daarbij ook belangrijk zijn.
Wij denken aan:

e Het aanbieden van twee keer per jaar modules van vijf lessen voor alle gemeenteleden. In de
oneven weken (wanneer de kringen dus niet samenkomen). We willen een cursus aanbieden
in het najaar en het voorjaar van ieder seizoen.

Het aanstellen van coaches die jonge gelovigen kunnen begeleiden.

Het aanbieden van externe cursussen.

Het opzetten van een jeugd-alpha en het doorontwikkelen van Bijbels onderwijs aan de jeugd.
Op dit moment gebeurt dit in vier leeftijdsgroepen (0-5, 6-11, 12-16, 17-25).

Il GAKKEN

Het woord ‘elkaar’ speelt een grote rol in de Bijbel. In de gemeente van Christus
wordt naar elkaar omgezien, met elkaar meegeleefd, voor elkaar gebeden. We
moedigen elkaar aan en troosten elkaar. Elk gemeentelid telt. Goede zorg en goede
communicatie is daarvoor belangrijk.

Pastoraat

Doelen:

Het geven van pastorale zorg aan ieder gemeentelid.

Toelichting:

In de bijbel is veel aandacht voor herderlijke zorg die we als mensen nodig hebben. Jezus zelf is voor
ons daarin een voorbeeld. In onze gemeente ligt de eerste zorg (basiszorg) die we elkaar geven bij de
kringen. De kringleider (of iemand anders uit de kring) kan er voor zorgen dat dit punt bij iedere
bijeenkomst aandacht krijgt. Het woord ‘elkaar’ speelt in de bijbel dan ook een belangrijke rol. We zijn
voor elkaar verantwoordelijk. leder kan iets voor een ander betekenen. Bij situaties die om meer zorg
vragen, komt de kringleider of ouderling in beeld (extra zorg) en bij specifieke zorg de predikant of
iemand met een specifieke deskundigheid (specifieke zorg). Zo wordt duidelijk dat de bijbel niet
uitgaat van een verzorgingsmodel, maar een participatiemodel. leder gemeentelid kan iets voor een
ander betekenen. Denk aan de levende stenen uit 1 Petrus 2,1-10 waarbij elke steen in een muur de
andere steen ondersteunt en zelf ook ondersteund wordt.

Bij specifieke zorg valt te denken aan bezoek bij kennismaking, ziekte, geboorte, doop, sterven en
rouw, huwelijk en echtscheiding.

Hieronder is in de driehoek te zien hoe dat er uitziet:
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Specifieke
zorg

Toename deskundigheid

De zorg voor de jeugd vraagt extra aandacht, omdat zij nog aan het begin van de weg achter Jezus
staan. We willen jongeren stimuleren tot volledige toewijding aan Christus. Op dit moment zijn er drie
groepen kinderen/jongeren die bij elkaar komen voor toerusting en ontmoeting. Op zondag is er een
oppas voor de kleinste kinderen en een kinderprogramma voor de oudere kinderen van de
basisschool. Omdat het aantal kinderen/jongeren per levensjaar verschilt, vraagt de opzet van het
jongerenwerk de nodige flexibiliteit. Een aantal keren is een jeugdprogramma georganiseerd rond
Hemelvaartsdag. Ook is er een paar keer een startavond of slotavond georganiseerd.

Wij denken aan:

e Pastoraal bezoekers uit verschillende taalgroepen om zo extra zorg te kunnen geven waar
dat nodig is.

e Het verder vormgeven aan het kinderwerk op zondag.

e Het goed begeleiden en toerusten van de kinderen/jongeren.

e Het geven van pastorale zorg aan kinderen/jongeren. Dat kan allereerst gebeuren via de
jeugdleiders. en aanvullend door leden van het overlegteam.

Communicatie

Doelen:
Het geven van informatie over onze gemeente en het bekendmaken van de activiteiten van onze

gemeente om de betrokkenheid, het meeleven en het gebed van gemeenteleden te stimuleren en
niet-gemeenteleden te interesseren voor de activiteiten van onze gemeente.

Toelichting:

Goede communicatie is erg belangrijk. Allereerst voor de gemeenteleden, maar ook voor mensen die
op zoek zijn. De afgelopen jaren is er geinvesteerd in een nieuwe app voor onze gemeente en een
nieuwe opzet van het gemeentenieuws. Andere dingen zijn wat achtergebleven, zoals de website en
de informatie via folders. We denken dat een verdere verbetering van de communicatie belangrijk is
voor een grotere betrokkenheid en bekendheid van de activiteiten van onze gemeente. Adviezen die
we ontvingen, vroegen ook aandacht voor meer duidelijkheid, onder andere voor de naamgeving.
Wij denken aan:

Het verdere ontwikkelen en bijhouden van de gemeente-app en het gemeentenieuws.

Het vernieuwen van de website, waarbij het onderhoud vergemakkelijkt dient te worden.
Het zoeken naar een geschikte en duidelijke naamgeving.

Het zorgen voor goede informatie voor gasten uit de buurt (folders, nieuws in de krant,
jaarlijks of per kwartaal infoblad in de buurt verspreiden) en het informeren van
vakantiegangers (folder bij binnenkomst bij de kerkdiensten), met onder meer een link/QR
code voor de collecte.

Vaste wekelijkse info in de app en per kwartaal in het gemeentenieuws.

Het geven van de mogelijkheid aan vakantiegasten om bij de uitgang in te tekenen op de
halfjaarlijkse nieuwsbrief voor onze achterban.
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IV GEVEN

Waar we ons door de liefde laten leiden, zullen we graag onze tijd, ons geld en onze
geestelijke gaven aanbieden. Paulus moedigt ons aan om te streven naar de gaven
van de Geest, zodat ze ingezet kunnen worden tot opbouw van de gemeente (1
Korintiérs 14,1) en vrijgevig te zijn van wat God ons heeft toevertrouwd (1 Timoteus
6).

Beheer

Doelen:

Het komen tot een goed rentmeesterschap van wat God ons heeft toevertrouwd. Dat betekent dat we
als gemeenteleden de middelen beschikbaar stellen om samen gemeente te zijn. Daardoor zijn er
gelden beschikbaar voor de opbouw van de gemeente, het uitdragen van het Evangelie en het
lenigen van nood.

Toelichting:

Op dit moment zijn we als gemeente voor een groot deel afhankelijk van giften van derden. Dat moet
gaan veranderen nu de gemeente gegroeid is. We zijn financieel verantwoordelijk voor onze eigen
gemeente. Er zal meer financiéle bewustheid moeten komen. De vrijwillige bijdragen zullen omhoog
moeten en er zal meer aandacht voor de collecten moeten komen. Ook zullen we er naar moeten
streven om giften van derden te gaan gebruiken voor nieuwe doelen, zoals het starten van een
nieuwe pioniersplek.

Verder willen we de mogelijkheden onderzoeken voor een eigen gebouw. We denken dat een eigen
gebouw de opbouw van de gemeente zal dienen en ook weer nieuwe mensen zal aantrekken.

Wij denken aan:

Het houden van een jaarlijkse financiéle actie voor de vaste kerkelijke bijdrage.

Het meer aandacht geven aan de zondagse collecten.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een eigen gebouw.

Het creéren van een cultuur van geven en delen uit dankbaarheid.

Het gestalte geven aan goed rentmeesterschap door te streven naar duurzaamheid.

Dienstbaarheid

Doelen:

Het inschakelen van alle aanwezige gaven van de Heilige Geest voor de opbouw van de gemeente,
het geven van taken die passen bij de gaven van de gemeenteleden (d.w.z. de juiste persoon op de
juiste plaats) en het toerusten bij de inzet van de gaven.

Toelichting:

Dankbaar zien we dat veel gemeenteleden zich inzetten. Dat gebeurt al op allerlei gebied. Tegelijk
Zijn er ook gemeenteleden die nog aan de zijlijn staan of voor wie onduidelijk is welke gaven zij
hebben of die met hun gave niet op de goede plaats zitten. Soms ontbreekt een goede
taakomschrijving en soms mist de ervaring. Daarom moet er geinvesteerd worden in goede
toerusting, bemoediging en begeleiding zodat ieder zich gemotiveerd in kan zetten met de gaven die
God hem/haar gegeven heeft, opdat de gemeente mag bloeien tot eer van God.

Wij denken aan:

e Het jaarlijks aanbieden van een toerustingscursus (voor met name nieuwe gemeenteleden,
maar in principe voor ieder die verdere toerusting wil ontvangen), afgesloten door een
adviesgesprek met matchmakers.

e Het opstellen van taakomschrijvingen en het begeleiden van gemeenteleden die aan een
nieuwe taak beginnen.
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e Aandacht, gebed, bemoediging voor degenen die aan een nieuwe taak beginnen of hun taak
beéindigen.

V GAAN

Elk Evangelie eindigt met de oproep om te gaan! We moeten gaan en in actie komen
om met woord en daad te dienen. Duidelijk is dat zowel woord als daad aandacht
verdienen. Bij Jezus’ werk in MatteUs 4,23 gaat de verkondiging gepaard met
genezing en hulp en bij de uitzending van de leerlingen in Marcus 16,9-20 en Lucas
10,1-20 moeten woord en daad beide aandacht krijgen. Opvallend in de Bijbel is
daarbij de zorg voor vreemdelingen en het bieden van gastvrijheid (Deuteronomium
16,11). Zo worden we gezegend om tot zegen te zijn!

Evangelisatie

Doelen:

Het toerusten van gemeenteleden om getuige van Christus te zijn in de eigen omgeving (relatie-
gerichte evangelisatie).

Het geregeld aanbieden van een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Het bieden van
gastvrijheid aan gasten bij de kerkdiensten en de activiteiten van onze gemeente. Het zoeken naar
mogelijkheden voor gemeentestichting in Zuid-Limburg.

Toelichting:

Veel mensen in Zuid-Limburg zijn onbekend met het Evangelie. In de Bijbel worden we nadrukkelijk
opgeroepen om het Evangelie met anderen te delen. Die wens leeft sterk in onze gemeente. Veel
gemeenteleden nemen gasten mee en nodigen anderen uit voor de kerkdiensten, de alphacursus of
de Bijbelkring. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die dat moeilijk vinden of er niet aan toekomen.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat er interesse is bij mensen in de buurt om meer over het
christelijk geloof aan de weet te komen. We hebben als gemeente groei mogen zien en er zijn gasten
gekomen tot het doen van belijdenis. Dat stemt dankbaar en verwachtingsvol.

Van de kant van deputaten Evangelisatie is gevraagd of we bereid zijn mee te denken om te komen
tot nieuwe pioniersplekken in Zuid-Limburg. Onze ervaring en betrokkenheid zouden daarbij welkom
zijn. Deputaten zijn bereid projecten te starten en te begeleiden. Deputaten hebben een
fondsenwerver met ervaring die kan helpen om dit financieel mogelijk te maken.

Wij denken aan:

Het organiseren van een toerustingscursus: Hoe bereik ik mijn ongelovige vrienden en buren.
Het aanbieden van een alphacursus twee keer per jaar.

Het aanbieden van een vervolgcursus en een introductiecursus ‘Levende stenen’.

Het organiseren van een youth-alpha.

Het samen met deputaten evangelisatie zoeken naar mogelijkheden voor pioniersplekken in
Zuid-Limburg en het helpen om die pioniersplekken op te starten.

Diaconaat

Doelen:

Het tonen van barmhartigheid en het verlenen van hulp in situaties van nood in de gemeente, in de
buurt en ver weg en het aandacht geven aan situaties van onrecht, de inzet voor gerechtigheid, het
verlenen van gastvrijheid en aandacht geven aan de milieuproblematiek en de inzet voor een
duurzame wereld.

Toelichting:
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Onze samenleving wordt gekenmerkt door individualisme, vereenzaming, een toename van geweld,
toegenomen armoede en verslaving. Kunnen we als gemeente van Christus hierin iets betekenen
voor onze naaste in nood? Ook het onrecht in de wereld vraagt om actie: kinderarbeid,
vrouwenhandel, vervolging van christenen, mishandeling, oorlog. En dan zijn er ook de nodige
milieuproblemen. Christenen hebben als rentmeesters van de schepping de zorg voor de natuur op
de agenda staan.

In onze eigen gemeente worden we met een aantal van deze problemen geconfronteerd en zeker ook
in onze omgeving. Daar komt de zorg voor de vliuchtelingen bij.

Weten we uit onze comfortzone te komen, grenzen over te gaan en ons in te zetten voor mensen aan
de rand: weduwen, wezen en vreemdelingen? Het is een uitdaging om de werken van barmhartigheid
uit Mattels 25,31-46 in praktijk te brengen met de barmhartige Samaritaan als inspirerend voorbeeld.

Wij denken aan:

e Goede uitvoering geven aan het fietsenproject (samen met de Stichting Wereldwijd) en het
project Toolbox.

Ondersteunen van mensen in nood en het ontwikkelen van beleid hiervoor.

Het organiseren van de jaarlijkse kerstmaaltijd, de paaslunch en de maandelijkse
buurtmaaltijd.

Het aanbieden van een huwelijkscursus en gezinscursus.

Het verlenen van gastvrijheid

Het aansporen van elkaar tot gastvrijheid en meeleven met en zorgen voor mensen in nood.
Diaconaat is een taak van de gemeente, niet van een diaken. Daarom moeten we aandacht
hebben voor het ontwikkelen van een gemeentebrede invulling van de zorg voor onze
samenleving.
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Overlegteam

Taakvelden

Teams

Implementatie

Organisatie en structuur

Doelen:
Het zorgen voor een goede onderlinge samenwerking in de gemeente waarbij op een effectieve en
doelmatige manier gewerkt wordt.

Toelichting:

In Efeziérs 4,16 zien we dat de gemeenteleden die leiding geven erop gericht zijn om te
motiveren/inspireren (voeden met Gods Woord) en te codrdineren (inschakelen van ieder met
zijn/haar gave). Het overlegteam zorgt voor aantrekkelijke doelen en taken. Het is belangrijk dat zij de
visie en de doelen uit het beleidsplan in het oog houdt bij het uitvoeren van haar taak. Het is voor de
opbouw van de gemeente belangrijk dat er gezorgd wordt voor een goede samenhang en dat er
liefdevol wordt samengewerkt. Zo komt de gemeente tot bloei (1 Korintiérs 13). De komende periode
zal het overlegteam steeds meer taken delegeren aan taakgroepen.

De structuur zal flexibel moeten zijn, zodat bij verdere groei de structuur zich verder kan ontwikkelen.
Gedacht kan worden aan drie ‘bestuurslagen’; overlegteam, taakgroepen, teams. In eerste instantie
kan er voor iedere G van de 5 G’s een taakgroep zijn. Voor iedere taakgroep is er een ‘linking-pin’
naar het overlegteam (teamlid). Je zou dat als volgt kunnen uitbeelden in een versimpelde weergave:

|
[ I I | |

Geloven Groeien Gakken Geven Gaan

Kerkdienst Kring Gebed Toerusting Pastoraat Communicatie Beheer Dienstbaarheid Evangelisatie

‘Kompas’ = App — Donkey

Opbouw Kringleiders Gebedsteam avonden Kring/leiders Mobile Financien Alpha +
Catering Jeugdgroepen ' Pastoraal team GENTEJ.?:& Offergaven Pionieren
Muziek/

) Website
Techniek

Wanneer het werk toeneemt, kunnen uitvoerende taken door de taakgroep bij teams gelegd worden,
zodat de leden van de taakgroep zelf meer een toerustende taak krijgen. Ook is het mogelijk dan voor
ieder taakveld een taakgroep in te stellen.

Wij denken aan:

e Het aanstellen van taakgroepen en teams en waar ze al zijn: het hebben van geregeld
contact/overleg.
Het zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen en toerusting.
Het geregeld houden van gemeenteavonden en visie-momenten voor ontmoeting, evaluatie
en inspiratie. Dit kan ook per taakgroep of met een aantal teams tegelijk worden opgepakt.
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Wat wij gaan doen (prioriteiten)

Vanzelfsprekend hebben alle genoemde punten in het vorige hoofdstuk onze aandacht
nodig, maar extra aandacht willen we geven aan het volgende (waarbij we op sommige
elementen in het thema iets meer aandacht geven):

Seizoen 2023-2024:

In het eerste seizoen waarin we werken onder de nieuwe visie willen we vooral de nieuwe
visie uitdragen, bekendheid geven, en onze organisatie daarnaar inrichten.

Op vijf zondagen en met verschillende activiteiten geven we een nadere invulling en aanzet
tot het indragen van de visie in de hele gemeente.

Het overlegteam zal zich daarnaast allereerst zelf moeten inrichten naar ons nieuwe
organisatiestructuur, zoals hierboven beschreven. Dat betekent dat we verantwoordelijkheid
voor een taakveld bij een specifiek teamlid beleggen, die het aanspreekpunt vormt voor de
gemeente, de teams, en andere betrokkenen. Dat zorgt hopelijk ook voor een betere
verdeling van de werkzaamheden in het team en een duidelijke(re) afbakening van
verantwoordelijkheden.

In dit seizoen verdient het taakveld beheer extra aandacht, omdat onze financién de
afgelopen jaren onvoldoende zijn meegegroeid met onze kosten. Er is nog steeds een tekort
op de begroting aan de ene kant en aan de andere kant is er onvoldoende aandacht
geweest voor wat we als gemeenteleden kunnen bijdragen. In de Bijbel is het beheer van
wat God ons heeft toevertrouwd een belangrijk onderwerp. Daarom willen we meer werk
maken van onze vrijwillige bijdragen en de collecten meer aandacht geven.

Daarnaast willen we de communicatie in een nieuw jasje steken, waaronder het vernieuwen
van de website, maar ook aandacht hebben voor de manier waarop we als gemeente met
elkaar communiceren (bijvoorbeeld via de app en de zondagse mededelingen).

Op het terrein van toerusting willen we een start maken met het aanbieden van twee
modules (najaar en voorjaar) waar ieder uit de gemeente aan kan meedoen.

Onder leiding van deputaten evangelisatie willen we kijken waar in Zuid-Limburg
mogelijkheden voor een pioniersplek zijn en - wanneer daar mogelijkheden voor zijn - een
start maken.

Seizoen 2024-2025:

In het tweede seizoen onder de nieuwe visie richten we ons met name op het invoegen van
de gemeente. We geloven dat we met een heldere verdeling van taken en
verantwoordelijkheden, ook beter een plek kunnen vinden waar we elkaar en de gemeente
kunnen dienen met onze gaven. Daarom willen we werken aan het thema dienstbaarheid
binnen Geven: waar wil je dienen (waar ligt je passie), wat heb je om mee te dienen (wat zijn
je gaven) en hoe wil je dienen (wat is je persoonlijke stijl)?

In dit seizoen willen we een cursus aanbieden voor toerusting op het gebied van de gaven
en is het streven om met behulp van matchmakers adviezen en toerusting te geven voor
gemeenteleden die hun gaven willen inzetten.

Voor de begeleiding van jonge gelovigen is ook coaching belangrijk. We willen kijken of
gemeenteleden zich hiervoor beschikbaar kunnen stellen.

27



Seizoen 2025-2026:

In het derde seizoen onder de nieuwe visie hopen we ook te kunnen oogsten van het werk
dat in deze gemeenteopbouw is gaan zitten. Tegelijk zijn we ons bewust dat er nieuwe
uitdagingen op ons pad zullen komen die we te zijner tijd pas kunnen herkennen. We willen
in dit seizoen in ieder geval verder werken aan een aantrekkelijke en aanstekelijke
christelijke gemeente, waar de deuren open staan en waar mensen God kunnen ontmoeten.
Zoals Hobab in Numeri 10 door Mozes wordt uitgenodigd om met het volk Israél mee te
gaan en zijn diensten in te zetten voor de veiligheid van het volk in de reis door de woestijn,
zo mogen ook wij uitnodigend anderen mee nemen op onze reis als pelgrims.

In toerusting willen we ons daarom richten op gastvrijheid en getuigen: hoe leid je een
aantrekkelijk leven, hoe kun je getuigen en anderen uitnodigen. Verder willen we op de
kringen aandacht geven aan de pastorale zorg voor elkaar. Tot slot willen we met het
aanbieden van een gezinscursus de gezinnen ondersteunen.

Seizoen 2026-2027:

Wat overblijft, pakken we dan op.

Hoe wij zorgen voor de borging

Om ervoor te zorgen dat het beleidsplan uitgevoerd wordt, maken we aan het begin van
ieder seizoen voor het overlegteam een werkplan waarbij het beleidsplan leidend is. Dit
werkplan voor het team leidt ook tot acties in de taakvelden en teams, die waar dat nodig is
hun eigen jaarlijkse werkplan kunnen opstellen.

Voor evaluatie en inbreng vanuit de gemeente willen we gemeenteavonden en/of visiedagen
beleggen. Die zullen ook belangrijk zijn om eventueel zaken uit het beleidsplan bij te stellen.

28



Wat wij nodig hebben (middelen)

Gebouwen

Op dit moment wordt voor de diensten gebruikgemaakt van De Koel in Rothem. Het
gemeenschapshuis biedt over het algemeen voldoende ruimte voor de diensten, het
kinderprogramma, en de ontmoeting na de dienst. De huur en ligging zijn voor onze
gemeente passend. Bij bijzondere diensten en gedurende vakantiedagen in het voorjaar is
de ruimte echter geregeld (te) klein en daarom wordt er gebruikgemaakt van de Paduakerk.
Voor cursussen en vergaderingen wordt daarnaast gebruikgemaakt van Amiecitia.

Gezien de groei van de gemeente en de beperkingen die het huren van De Koel en de
Paduakerk met zich meebrengen, is een eigen en groter gebouw meer en meer wenselijk.
We willen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, waarbij we we allereerst moeten zorgen
voor voldoende financiele slagkracht van de gemeente zelf. Fondsenwerving zal daarnaast
nodig zijn voor aanschaf en inboedel.

Medewerkers

Door de groei van de gemeente neemt het werk toe. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden
die zich met hun gaven inzetten. Voor een aantal taken is het inzetten van betaalde
medewerkers belangrijk. Voor de continuiteit is het werk van een predikant belangrijk: hij
vervult op dit moment een centrale rol in veel processen. Het zou voor de stabiliteit van de
gemeente en de werkdruk van de predikant beter zijn als een aantal taakvelden goed
worden geborgd bij leden van het overlegteam Voor een aantal werkzaamheden zou ook
gedacht kunnen worden aan een stagiair of een parttime kracht (bv evangelist, kerkelijk
werker). Wanneer onze voorganger voor een aantal uren ingezet zou worden voor coaching
van werkers op pioniersplekken, is de inzet van een parttime kracht zeker nodig.

Financién

De benodigde financién worden momenteel op verschillende manieren bijeengebracht: via
vaste kerkelijke bijdragen, collecten, een bijdrage van de Stichting, collecten/giften van
kerken uit het land en bijdragen vanwege de nieuwsbrief van de fam. Bosch. We willen er
naartoe groeien dat we financieel meer onafhankelijk zijn. De steun die we uit andere
bronnen krijgen, zal de komende jaren afnemen. Daarnaast hebben we als groeiende
gemeente steeds meer slagkracht, en dat zou zich ook moeten vertalen in onze inkomsten
en uitgaven. Dit lukt op het moment nog onvoldoende - we hebben ieder jaar een klein
tekort. Daarom werken we aan de inzameling van de giften uit de eigen gemeente.

Voor een eventueel eigen gebouw, extra uitgaven en pioniersplekken kunnen fondsen
geworven worden. Verder kunnen we aandacht vragen voor de mogelijkheid van
schenkingen/legaten.
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Gebruikte literatuur (selectie)

Mike Breen: Een cultuur van discipelschap

Bart Broekman: Het kloppend hart van de gemeente
Bruce Bugbee e.a.: Netwerk

Philippus Jacobus Buys: Die verhouding tussen gemeenteopbouw en evangelisering

Kennon L. Callahan: Twelve keys to an effective church

M. van Campen: Gemeenteopbouw rondom het Woord

Tim Chester/Steve Timmis: Midden in het leven

David Cormack: Change Directions

Willem Maarten Dekker: Domweg gelukkig

Paul Donders: De authentieke leider

Carl F. George: How to break growth barriers

Luigi Gioia: Zeg het tegen God

G.C. den Hertog/A. Noordegraaf: Dienen en delen

M.L.J. Huth: Gemeentestichting in een Limburgse context: een onderzoek naar de
ervaringen van gemeentestichters in Limburg

Bill Hybels: Moedig leiderschap

Tim Keller: Centrum-Kerk

Tim Keller: Een aantrekkelijk Evangelie

Tim Keller: Ministries of mercy

D. Koole/W.H. Velema: Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente
D. Koole/W.H. Velema: Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente
Rene van Loon: Kerk voor de buurt

James Mallon: Als God renoveert

Ronald van der Molen: Plant een kerk

Ralph W. Neighbour: Where do we go from here?
A.Noordegraaf: Gods bouwwerk

Stefan Paas: De werkers van het laatste uur

Stefan Paas: Heer in een plat land

Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters

Christian Schwarz: De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling
Christian Schwarz: De gaventest

Christian Schwarz: Die Praxis des Gemeindeaufbaus

Bennie Sloetjes: Coachen in de kerk

Sam Storms: God in ons midden

Niek Tramper: Het Woord in de kring

F.H. Veenhuizen: Gemeentekringen

C. van de Velde e.a.: Van werkelijkheid naar ideaal

M. te Velde: Gemeenteopbouw deel 1,2,3,4

W.H. Velema: Een levende gemeente

J.P. Versteeg: Kijk op de kerk

J.P. Versteeg: Het gebed volgens het Nieuwe Testament

J.P. Versteeg: Oog voor elkaar

Peter Wagner: De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
Samuel Wells: De toekomst die groter is dan het verleden
Hayo Wijma e.a.: Handboek voor kringleiders
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Bijlagen

De volgende bijlagen zijn gebruikt in de ontwikkeling van deze visie en dit beleid. Ze zijn
apart op te vragen bij de scriba.

- Verslagen van bezoeken aan gemeenten in Amsterdam-Noord en Almere
- Uitslag van de gemeente-enquete van 2017
- Samenvatting van Stefan Paas: De werkers van het laatste uur.
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